Tja dat was het dan...
Door een dinsdagavondcursist

Het begon allemaal in oktober vorig jaar met een brief van de gemeente Waddinxveen over een
project Samen denken, samen doen. Het gaat bij ‘Samen denken, samen doen’ niet alleen om het
bridgespel. Minstens zo belangrijk is het ontmoeten van andere leeftijdsgenoten en het trainen van
de hersenen. In dit project staat gezelligheid voorop en naast het bridgen kunt u ook nog andere
activiteiten met elkaar gaan doen. Als deelnemer zouden we op de hoogte gehouden worden van de
mogelijkheden.

Op 1 november was er een voorlichting, verzorgd door de docenten Frits en Willem in het Anne
Frankcentrum en op 28 november volgde de eerste les voor 82 cursisten verdeeld over 2 dagdelen.

Nu na twee Bridge in een Flits boeken, ondersteund door 23 lessen over Flits 1, een Flits 1 einddrive,
7 weken zomerdrive, nog weer 17 lessen over Flits 2 werd onze opleiding op 26 november, precies
een jaar na de eerste les, met de Cursisteneinddrive afgesloten. Vanaf dat moment waren we echte
bridgers en cursist-af.

Van de 63 cursisten die het tot en met de laatste les uithielden, zijn er uiteindelijk 49 lid geworden
van de organiserende club BC Waddinxveen.

Een geweldig resultaat voor de club, met een tsunami aan nieuwe leden die het mogelijk maakt een
C-lijn op de maandagavond te openen en die van de donderdag wat uit te breiden.

Tijdens de cursus werden het biedproces en het spelen rustig ingesleten, zodanig dat we met z'n allen
behoorlijk in de war raakten dat tijdens de één na laatste les nog even drie nieuwe conventies
behandeld werden, die wat we tot dan geleerd hadden behoorlijk in de war stuurden. Dat waren het
negatief doublet, de vierde kleur en het bieden van de kleur van je tegenstander. In de laatste les
kwam Willem er nog even op terug, met hele simpele bewoordingen als het stelt niets voor en ik kan
er ook niet meer van maken, maar ondertussen is de verwarring nog niet verdwenen.

Tijdens de laatste les werden de vier vrijwilligers van de club, Bert, Margriet, Hennie en Wil samen
met de twee docenten Willem en Klaas (en Frits vanwege de zomerdrive) door de cursisten bedankt
en in de watten gelegd.

Nog één keer aan de bak, de Cursisteneinddrive. Wie de spellen heeft uitgezocht dan wel de kaarten
gestoken heeft, is niet bekend, maar afwisselend gezeten in Noord en Oost heb ik welgeteld één spel
kunnen leiden, de rest was lijdzaam toezien hoe de uiteindelijke nummers 1 en 2 van die avond met
ons de vloer aanveegden.

De avond werd afgesloten met een gezellige nababbel waarbij de uitslagen bekend werden gemaakt,
heel veel bitterballen werden gegeten en een mooie prijs aan het winnende koppel Anita en Sandra
werd uitgereikt.

En als we terugkijken naar de doelstelling van het project, we hebben leren bridgen, we hebben
andere leeftijdsgenoten ontmoet en vriendschappen afgesloten, onze hersenen zijn getraind en het
was iedere avond reuze gezellig.

Tot en met de laatste avond, de einddrive, leerden we nieuwe dingen. Het laatste? Ook lege
barbriefjes moeten na afloop worden ingeleverd....

Tja dat was het dan.... Nog een laatste bedankje en warme hand aan Klaas en Willem en dan naar
huis. Vanaf nu alleen maar lege dinsdagavonden en niet meer naar het Anne Frankcentrum voor het
bridgen. Maar niet getreurd, op maandagen en donderdagen gaan we gewoon weer komen en
nieuwe contacten opdoen.



De einddrive

De cursusleiding en de vrijwilligers in de watten gelegd.



